Michéle Lilipaly bezoekt gastkindje in Kazachstan

Michéle Lilipaly was ruim 3 jaar lang gastouder van T. Hij kwam dagelijks

bij hen thuis en werd zo de grootste vriend van haar zoontje R. Vorig jaar moest

T afscheid nemen van zijn vertrouwde gastgezin en emigreerde hij met zijn

Engelse vader en Russische moeder naar Kazachstan. En onlangs reisde Michéle en

R naar dat verre land in Centraal-Azié om de familie D op te zoeken. Ze schreef
speciaal voor de Gastvrij een reisimpressie. Over hoe gastouderschap kan uitgroeien tot

een vriendschap zonder grenzen:

"

idd®met 0.0 R.en TS ™"

“Zaterdagmorgen 13 maart om 03.45 uur
rijdt de taxi voor en stap ik samen met
mijn kleine stoere 5-jarige zoon R

in. Op reis via Schiphol naar Frankfurt,
alwaar we overstappen om rechtstreeks
door te vliegen via Dresden, Wrodaw en
Warszawa. We passeren Minsk en Moskou,
buigen vervolgens af via Orenburg naar
Kazachstan, passeren 3 tijdszones en
landen in Almaty, om 22.40 uur. Als we 14
uur reistijd verder uit het vliegtuig stappen
moet ik inwendig lachen om zoveel mili-
taire dikdoenerij van bewaking, zo’n 2
militairen op 1 passagier. OpA's

advies, de vadervanT zijn we zo

snel mogelijk het vliegtuig uitgegaan, om
als één van de eersten in de rij van de
paspoortcontrole te staan. Onze controle
duurt toch nog bijna een uur. De her-
eniging tussen R en zijn grote vriend

T is ontroerend. We vinden het

geweldig om ons gastkind in zijn eigen
land en eigen cultuur te zien. En kan R
eindelijk eens een week lang met T’
speelgoed spelen.

Ik ben diep onder de indruk van T’
school. De schooldag duurt van 08.00 tot
18.00 uur. Tussen de middag eten de
kinderen warm, waarna de kleintjes zelfs
even kunnen rusten in een rustlokaal,
direct verbonden aan hun eigen klas.

De grotere kinderen kunnen de dieren in
het natuurkundegebouw verzorgen,
alsook alle planten of de pauwen in de
buitenhokken. De kinderen hebben een
eigen lokaal en juf; de meeloopjuf. De
meeloopjuf onderwijst de kinderen in
basisvaardigheden. De kinderen hebben
bijna altijd les van vakdocenten, maar de
meeloopjuf zit echter achter in de klas en
ondersteunt diegenen die het niet snap-
pen. Naast zijn gewone vakken heeft

T iedere dag anderhalf uur tekenles

in het Moderne Staatsmuseum voor
Beeldende Kunst. En T tennist

iedere dag, anderhalf uur. Voor ons
Nederlanders is dit bijna andenkbaar. Voor
een Rus heet dit discipline! Kinderopvang
kennen ze niet. De school is de plek waar
kinderen de hele dag zijn en waar ze
worden opgevangen als vader én moeder
aan het werk zijn.

Samen met T’ ouders A en M

maken we de mooiste tochten in

dit prachtige land. Hoogtepunt is skién op
de piste Chi Bulak. We bezoeken ook prach-
tige kathedralen en musea en planden
zelfs een tochtje naar het buurland China
(de sneeuw versperde echter letterlijk ons
de weg en we moesten terugkeren).

CleiSrS

De gastouders die voor ons
werkzaam zijn hebben de beschikking over
de Choisys Card. Welke voordelen deze kaart
biedt, kunt u uitgebreid lezen op de website
www.choisys.nl. Alle voordelen staan achter
een log-in. U gebruikt daarvoor uw kaart-
nummer en het wachtwoord dat u van
Choisys heeft ontvangen. Weet u uw wacht-
woord niet meer? Geen probleem. In dat
geval belt u met de Choisys-helpdesk,
via het gratis nummer: 0800 - 246 47 97.

In Gastvrij lichten we een paar zaken voor u
uit het aanbod.

Verzekering afsluiten?

Misschien dat u daarbij niet direct aan
Choisys denkt. Maar neem nou bijvoorbeeld
een autoverzekering. Via AON verzekeringen
kunt u profiteren van extra voordelige
voorwaarden. Dat ziet u niet alleen in de
premie terug maar ook in de dekking van de
verzekering. Geen eigen risico, en u verliest
niet direct alle schadevrije jaren als u na vijf
jaar chauffeuren een aanrijding krijgt. Op de
website van Choisys kunt u de exacte inhoud
van de autoverzekering nog eens nalezen en
ook een berekening uitvoeren.

Naast een autoverzekering, is er nog veel
meer. Reis-, caravan- of inboedelverzekering,
het staat allemaal op de website.

Greenwheels

Heeft u niet elke dag een auto nodig? Dan is
een abonnement op Greenwheels misschien
iets voor u. Met Greenwheels betaalt u geen
wegenbelasting en verzekering. Alleen een
vast laag maandbedrag. Alleen als u gebruik
maakt van een auto betaalt u voor het
gebruik. De autokosten (in vergelijking met
een eigen auto) kunt u daardoor flink laag
houden.

Denkt u dat Greenwheels iets voor u is?
Kijk dan op www.choisys.nl. Daar staat
precies uitgelegd hoe het werkt.

Kazachstan heeft veel indruk gemaakt op ons.
We hebben bittere armoede gezien, heel veel
zwerfvuil, maar vooral de vriendschap ervaren
tussen twee kleine mannetjes. En de ouders
doen er alles aan om dat vuurtje warm te
houden. EnR die telt alweer de dagen af.
Want T nu 7 jaar oud, komt helemaal

alleen (met begeleiding van de vliegtuig-
maatschappij) uit Kazachstan naar Nederland.
Twee weken lang komt hij bij ons logeren,

in zijn vertrouwde gastgezin.”



